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Titel: Zonder titel - Frans Peeters Frans Peeters (1926 - 2006) was een beeldhouwer
uit Swalmen (Limburg). Hij studeerde in Tilburg aan
de Academie voor Beeldende en Bouwende
Kunsten en was jarenlang docent aan de Academie
voor Kunst en Vormgeving in Den Bosch. In 1967
maakte de VPRO een film over zijn werk, getiteld
'De ronde wereld van Frans Peeters'. Hij was,
naast beeldhouwer, vormgever, ontwerper,
fotograaf, tekenaar en schrijver.

Frans Peeters noemde zich liever beeldbouwer dan
beeldhouwer. Hij verwierf wereldfaam met zijn
polyester beelden. In 1970 siert een van zijn
gebogen vormen het Nederlandse paviljoen op de
wereldtentoonstelling te Osaka.

Kunstenaar: Frans Peeters

Materiaal: Graniet, Polyester

Jaar van plaatsing: 2008



