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Omschrijving

Het beeld Leda en de Zwaan van Jos Oehlen is 
een eigentijdse interpretatie van een klassieke 
Griekse mythe. In dit eeuwenoude verhaal neemt 
de god Zeus de gedaante aan van een zwaan om 
de sterfelijke vrouw Leda te verleiden. Deze mythe 
heeft door de tijd heen talloze kunstenaars 
geïnspireerd – van Michelangelo en Leonardo da 
Vinci tot hedendaagse makers. Jos Oehlen voegt 
zich in deze rijke traditie, maar geeft er een 
persoonlijke en moderne invulling aan. Zijn beeld 
laat de intieme, maar ook gespannen relatie tussen 
de vrouw en de zwaan zien.

Jos Oehlen (1956, Tegelen, Limburg) is een 
Nederlandse beeldhouwer die zich specialiseert in 
bronzen sculpturen met een sterk figuratief 
karakter. Hij studeerde aan de Academie voor 
Beeldende Kunsten in Maastricht, waar hij zijn 
voorkeur ontwikkelde voor klassieke thema’s en 
elegante vormen. Zijn werk wordt gekenmerkt door 
harmonie, beweging en een tijdloze uitstraling.

Oehlen kiest vaak onderwerpen uit de mythologie, 
dans en muziek. Zijn beelden tonen mensen, 
dieren of een combinatie daarvan in sierlijke 
houdingen. In plaats van minutieuze details kiest hij 
voor een gestileerde, vloeiende vormentaal die de 
essentie van het lichaam en de beweging 
benadrukt. Brons is zijn favoriete materiaal: 
krachtig, duurzaam en bij uitstek geschikt om zijn 
artistieke visie vorm te geven.

 


