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Titel: Onze Lieve Vrouwe van Banneux 

Wijk: Schijndel

Toponiem: Jan van Amstelstraat, tuin 
appartementencomplex Lidwina

Kunstenaar: Onbekend

Materiaal: Baksteen, Beton

Jaar van plaatsing: 1954

 

Omschrijving

Aan de Jan van Amstelstraat in Schijndel, bij het 
voormalige Lidwinaziekenhuis, staat een bijzonder 
beeld: Onze Lieve Vrouwe van Banneux, de Maagd 
der Armen. Dit beeld brengt katholieke devotie, 
kunst en de geschiedenis van zorg samen in één 
krachtig symbool. Het werd op 10 oktober 1954 
geplaatst als blijvende herinnering aan de zorg en 
liefde die hier ooit centraal stonden. Het herinnert 
aan het werk van de Zusters van Liefde en aan de 
functie van het gebouw als een plaats van steun, 
heling en gemeenschappelijke verbondenheid.

Het Lidwinaziekenhuis, geopend in 1934, speelde 
jarenlang een cruciale rol in de medische zorg voor 
Schijndel en omliggende dorpen. Onder de 
toewijding van de Zusters van Liefde bood het 
onderdak aan zowel zieken als ouderen. In 1967 
werd het ziekenhuis gesloten vanwege regionale 
ontwikkelingen en schaalvergrotingsplannen binnen 
de medische sector. Het werd herbestemd tot een 
woonzorgcentrum voor ouderen. Tegenwoordig is 
het gebouw een appartementencomplex. De 
monumentale voorgevel is altijd behouden 
gebleven.

Het beeld van Onze Lieve Vrouwe van Banneux is 
geïnspireerd door de Mariaverschijningen aan 
Mariette Beco in 1933, in Banneux (België). Tijdens 
deze verschijningen presenteerde Maria zich als de 
Maagd der Armen, een symbool van hoop en 
verbondenheid met kwetsbare groepen.

 

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/een-schijndels-ziekenhuis
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-zusters-van-liefde-van-jezus-en-maria-moeder-van-goede-bijstand
https://banneux-nd.be/nl/de-verschijningen/

