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Omschrijving

De Lochtenburg was het pad dat de tuin van het 
klooster van de zusters van liefde scheidde van 
Schijndel dorp. Op dat pad ontmoette men elkaar. 
Daar groeten en ontmoeten de zusters van liefde 
de bewoners van Schijndel. De mensfiguren zijn 
vormgegeven in dezelfde vorm en maat. Elk met 
een eigen rand afwerking, omdat we allemaal iets 
eigens hebben! Er zijn enkele figuren met een 
transparant glazen hoofd. Het transparant staat 
voor het religieuze, spirituele, ongrijpbare. Voor de 
zusters van liefde. De gekleurde hoofden staan 
voor ons gewone burgers, kleurrijke figuren.

Het kunstwerk staat op een natuurstenen sokkel. 
De hoofden van de mensfiguren zijn gemaakt van 
gefused glas. De figuren zelf zijn gemaakt van 
cortenstaal door Paul Vos. Paul Vos is een smid 
die kunstwerken maakt. Cortenstaal is in het begin 
licht van kleur, maar door aantasting van het weer 
krijgt het een roestkleurig uiterlijk. Omdat het 
kunstwerk in de openbare ruimte kwam te staan 
moest het van een sterk materiaal gemaakt worden.

 


