
Informatie Kunstwerk

Titel: Plaquette / monument synagoge Veghel 

Wijk: Veghel

Toponiem: Deken van Miertstraat 1

Kunstenaar:

Jaar van plaatsing: 1865  

Omschrijving

De plaquette bij de voormalige synagoge herinnert 
aan alle slachtoffers van de Jodenvervolging.

De eerste steen voor de synagoge werd op 20 
oktober 1865 gelegd, waarna de officiële 
ingebruikname in 1866 volgde. De symmetrisch 
ingedeelde voorgevel had in het midden een 
schijndeur. De ingang bevond zich (tegenover het 
oosten) in de rechterzijgevel. Na de Tweede 
Wereldoorlog werd de Israelitische Gemeente 
Veghel in 1949 opgeheven. De synagoge werd aan 
particulieren verkocht. In 1953 vond een 
verbouwing tot woonhuis plaats waarbij het pand 
werd voorzien van een nieuwe voorgevel in 
Wederopbouwstijl. Als synagoge is het pand niet 
meer herkenbaar. Alleen de stichtingssteen in de 
rechterzijgevel verwijst naar de oorspronkelijke 
functie. De synagoge is rond 2001-2002 grondig 
gerestaureerd. Hierbij is het exterieur in de 
oorspronkelijke staat hersteld. De schijndeur werd 
echter de hoofdingang. Aan de achterzijde is een 
eenvoudige uitbouw toegevoegd. Het pand 
functioneert thans als horecagelegenheid.

 


